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U kunt ook onze website bezoeken op
www.stbegeleidwonen.nl

Ook kunt u hier de nieuwsbrieven terug vinden. Ivm de privacy van onze bewoners hebben we er voor 
gekozen de stukjes van de woningen niet op de website te plaatsen.
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Het Klaverblaadje
december 2025

De redactie van de nieuwsbrief wenst u
  fijne feestdagen toe!
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Beste bewoners, verwanten, woonbegeleiders, vrijwilligers, collega-bestuursleden, 
Karin en manager Melvin,

Als gepensioneerde wijkverpleegkundige was het voor mij een mooie nieuwe 
uitdaging om dit jaar het voorzitterschap van de Stichting Begeleid Wonen in 
Harlingen “ Klavervier” op me te nemen. Met veel plezier en waardering kijk ik 
terug op het afgelopen jaar, waarin ik intensief en met genoegen heb 
samengewerkt met het bestuur, Karin en in het bijzonder met Melvin. 

Vorig jaar heb ik samen met het bestuur Melvin aangenomen als nieuwe manager. 
Zowel voor Melvin als voor mij was 2025 de start in onze nieuwe functie en 
hebben we elkaar kunnen ondersteunen bij deze nieuwe uitdaging. Daarnaast 
kwamen Melvin, Karin en onze penningmeester Steven voor iedere 
bestuursvergadering samen in de huiskamer van Klavervier om de punten voor te 
bereiden en de agenda zorgvuldig vorm te geven. Deze bijeenkomsten heb ik als 
zeer waardevol ervaren. Ze brachten niet alleen duidelijkheid en structuur, maar 
boden ook ruimte voor open overleg, reflectie en gezamenlijke afwegingen. Voor 
mij als voorzitter waren deze overleggen een stevige basis om goed geïnformeerd 
en met vertrouwen de bestuursvergaderingen te kunnen leiden.

De bijeenkomsten met de contactpersonen van de bewoners en de festiviteiten, 
die ik met bewoners heb gevierd, heb ik als zeer waardevol ervaren. 
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Dit afgelopen jaar heeft mij persoonlijk veel gebracht. Ik heb veel geleerd, nieuwe inzichten opgedaan 
en mogen ervaren hoe sterk de onderlinge betrokkenheid binnen Klavervier is. Tegelijkertijd kon ik 
mijn eigen bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en versterken van onze organisatie. Samen 
mogen we dan ook met trots terugkijken op een goed 2025 – een jaar waarin we opnieuw mooie 
stappen hebben gezet voor het welzijn en de toekomst van onze bewoners.
Aan alle woonbegeleiders wil ik mijn waardering uitspreken voor jullie professionaliteit en warme 
inzet. Jullie creëren elke dag opnieuw een veilige en stabiele woonomgeving. Ook onze vrijwilligers 
wil ik van harte bedanken voor jullie enthousiasme en bereidheid om steeds weer klaar te staan. En 
natuurlijk Karin, Melvin en mijn collega-bestuursleden: dank voor de prettige samenwerking, het 
meedenken en het wederzijds vertrouwen.

Ik kijk uit naar het komende jaar 2026, waarin we samen verder bouwen aan een "Klavervier" waar 
iedereen zich gezien, gesteund en thuis voelt.

Tevens wens ik iedereen prettige Kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een gezond en 
voorspoedig 2026.

Met hartelijke groet,
Aagje Bergmans Fennema
Voorzitter bestuur: Stichting Begeleid Wonen Harlingen “Klavervier”
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Beste bewoners, ouders, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen,

Wat is dit jaar voorbijgevlogen. In januari 2025 begon ik aan mijn nieuwe avontuur bij Klavervier en
ik kan oprecht zeggen dat ik geen seconde spijt heb gehad van die keuze. 
Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar in dienst en elke dag bevestigt voor mij dat dit een plek is waar ik me thuis 
voel. 
Een fijne locatie, met fijne mensen. Beter bestaat er naar mijn idee niet.

Ondanks de maatschappelijke veranderingen binnen de zorg en de steeds strenger wordende wet-
en regelgeving, vind ik het bijzonder om te zien dat we nog steeds warme, menselijke zorg blijven
bieden. Daar ben ik trots op. Op ons team, op onze bewoners en op de samenwerking met jullie.

In het nieuwe jaar bouwen we verder. We hebben dit jaar al mooie dingen gerealiseerd, maar 2026
belooft ook speciaal te worden: Klavervier bestaat dan 25 jaar. Een geweldige mijlpaal die we
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We gaan er samen een feestelijk en bijzonder jaar van
maken.

Dank voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Op naar een warm en sprankelend 2026!
Hartelijke groet,
Melvin
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Op een warme zaterdagmiddag eind juli 
gingen we naar Aquazoo in Leeuwarden.
Naast o.a indrukwekkende tijgers, schattig 
ogende rode panda’s en jonge bevers was 
ook een expositie met de naam “Zand&Zoo” 
waarbij je grote zandsculpturen van dieren 
kon bewonderen. We hadden een mooie 
middag en genoten als afsluiting van een 
ijsje op het terras.
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Sinds november ben ik met mijn vriend op een 
grote reis door Zuidoost-Azië, Australië en 
Nieuw-Zeeland. Het is echt een droom die 
uitkomt: nieuwe landen, andere culturen en 
elke dag weer iets bijzonders om mee te 
maken. We genieten volop van alles wat we 
zien en doen.
Volgend jaar ben ik weer terug in Nederland, en 
dan sta ik weer gezellig op beide gebouwen te 
werken. Maar tot die tijd gaan we nog even 
verder met ons avontuur! 🌍✨
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BHV Training
Voor beide locaties hebben we opnieuw een waardevolle BHV-training gevolgd, verzorgd door
Novisafe. Veiligheid staat bij ons altijd voorop, en het is fijn om te merken hoe gemotiveerd het 
team
blijft om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.
Tijdens de training is uitgebreid geoefend met levensreddend handelen, brandveiligheid,
communicatie in noodsituaties en het veilig ontruimen van een ruimte. De praktische 
opdrachten
leverden niet alleen leerzame momenten op, maar ook veel teamspirit.
Met deze hernieuwde kennis kunnen we met vertrouwen en paraatheid de zorg blijven bieden 
die
onze bewoners verdienen.
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Afscheid met een dubbel gevoel………..
Elke week tufte ik naar Den Helder, waar mijn moeder Aafje woonde. Ze was gezellig vrolijk en praatte honderduit. 
Maar als een echte Noord-Hollandse had ze ook het hart op de tong. Dus toen ik vertelde dat een nieuwe baan 
had bij de Klavervier in Harlingen, was ze het daar niet mee eens. Je kunt beter bij mij komen werken! Zo
probeerde ze me claimen zoals moeders vaak kunnen doen. 
Korte tijd later overleed mijn moeder Aafje en kwam voor mij het werk bij Klavervier als een geschenk uit de
hemel.
En bijzonder was dat mijn eerste ontmoeting als Gastvrouw was bij Aafke: Wat fijn dat je er bent zei ze. Hoe mooi 
kan het zijn, de tranen welde op in mijn ogen. Nee dit was geen toeval !
En nu zijn we inmiddels weer 2,5 jaar verder en geniet ik samen met mijn man van mijn AOW, goed idee van die 
oude Drees! We tuffen nog elke week naar Den Helder voor het oppassen van een kleinzoon, waar de ouders 17 
jaar op hebben gewacht.
Elke woensdag is het feest. Maar ook bij de andere 3 zonen is het regelmatig inspringen. Daarnaast is er nog 
vrijwilligerswerk in -en buiten de kerk. En gaan we samen als vrijwilliger enkele weken mee met het schip Prins 
Willem Alexander,waarbij mensen met een beperking een weekje kunnen genieten. Dankbaar werk. 
En zomers pakken we de sleurhut en genieten samen nu we nog gezond zijn.

Maar ik merk ook, hoewel ik veel energie heb, dat de jaren beginnen te tellen, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik vind het 
dan ook tijd om te stoppen als Gastvrouw in de afdeling Fuchsia bij Klavervier. Wel wil ik graag adhoc meedoen 
aan bijvoorbeeld de jaarlijkse schoonmaak -of tuinonderhoud.
Ik wil iedereen bedanken voor de warme samenwerking ik heb groot respect voor jullie maar zeker ook voor de 
betrokkenheid van de ouders bij de woonomgeving van hun kinderen. Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne 
feestdag en Gods zegen toe in het nieuwe jaar. Op 7 januari kunnen we elkaar nog even de hand schudden, ik
neem vast zakdoekjes mee.

Groetjes en liefs Ria Laros
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Muziekquiz
Op maandagavond 1 december is er een muziekquiz voor iedereen die mee wil doen. De huiskamer
van Klaver 1 zit helemaal vol met enthousiaste deelnemers. 
Eerst is er een ‘technische’ ronde, met vragen als: welk muziekinstrument zie je.. Best pittige vragen. 
Na een korte pauze, met natuurlijk pepernoten, zijn er de luisterliedjes: wat hoor je? Wie zingt dit? Ken je dit 
nummer? 
De armen gingen in de lucht, het ritme werd meegetrommeld op tafel of kast. Er komen steeds meer bewoners op de
muziek af. Al met al een gezellige avond en ook nog leuke prijsjes.
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“Onze bewoner Sjoerd Mier is vaste 
seizoenkaarthouder van S.C 
Cambuur en bezoekt al vele jaren
alle thuiswedstrijden van de 
voetbalploeg. Eerst in het oude 
stadion aan het Cambuurplein en 
nu
spelen ze al voor het tweede 
seizoen in het nieuwe stadion “de 
Kooi”. Bij de sloop van het oude
stadion zijn alle oude kuipstoeltjes 
bewaard gebleven. Dit was 
natuurlijk een prachtig cadeau voor
Sjoerd zijn verjaardag als trouwe 
supporter van de club. 
Medebewoner Wim had wel een 
creatief
idee over het maken van een 
onderstel voor het stoeltje. Hij heeft 
een klein stukje stadion
nagemaakt en het onderstel heeft 
dan ook een ware “beton-look” 
gekregen. Het lijkt alsof het zo uit
het oude stadion gehaald is. Zie 
hier het resultaat! Het stoeltje staat 
bij Sjoerd voor zijn voordeur op
Klavervier2 voor wie het kuipstoeltje 
wil bewonderen.”
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“Waar is het feesje”,
Nu dat werd al snel duidelijk toen we ons verzamelden op Klaver 1
Een grote groep zodat naast alle personen in de bus, Maroesja met eigen auto ook
enige bewoners meenam naar het Muziekfestival in Sneek 
Steven bereed de bus en de sfeer zat er goed in..
Eenmaal aangekomen kwamen we tot de conclusie dat het 
thema Tropical beter; Koude Winternacht genoemd kon worden want het was toch koud...brrrr..
Gelukkig was er een warm welkom door de feestcommissie 
De sfeer zat er gelijk in nadat Muziekkorps Advendo zijn optreden gaf
Na een drankje werd iedereen wat losser en gingen de voetjes van de vloer. 
Diverse artiesten lieten hun muziek horen en natuurlijk ontbrak de Engelbewaarder 
niet..iedereen zong mee en zelfs de polonaise werd gelopen. Sjoerd liet zien hoe
goed hij kon hakken petje af, Albert dat hij het dansen niet verleerd was en Kevin genoot in
stilte van de sfeer. 
Voor iedereen was er wel muziek om op te dansen of de gelegenheid om met oude
bekende even bij te praten. 
Rond 22.30uur werd het tijd om richting huis te rijden. Moe en voldaan nam daar
iedereen afscheid van elkaar 
Volgend jaar weer naar Het feestje?

Jeannette van Buren.
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Sinterklaasavond in gebouw GEEL
Er stond Bingo op het programma, maar het spel kon niet gebruikt
Wegens een productiefout.
Het werd : “wie is het?”
Ronde 1 was ieder iemand van de bewoners en ronde 2 was ieder iemand van de begeleiding.
Het was onverwacht best pittig, maar wel heel gezellig.
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Bijdrage Fuchsia

Vrijwilligersavond
Op woensdagavond 19 nov werd er een sportieve vrijwilligersavond georganiseerd. We gingen 
Jeu de
Boule bij Boulegoed in Harlingen. Er kwamen 17 vrijwilligers, dus een mooie ploeg.
Iedereen werd welkom geheten door Melvin en we begonnen met koffie of thee met oranjekoek.
Het spel werd ons uitgelegd door de vrijwilligers van Boulegoed. Het heeft nog al wat voeten in 
aarde
maar we werden goed begeleid en sommigen hadden het al wel eens gedaan.
Toen de strijd eenmaal was losgebarsten bleek dat iedereen toch best wel fanatiek was maar er 
ook
veel lachwekkende situaties ontstonden. Heerlijk was het om even zo ongedwongen met elkaar 
bezig
te zijn.
Na een pauze werden de groepjes weer anders ingedeeld en ging het steeds beter. Iedereen 
was het
met elkaar eens; wat een leuke locatie en een wat een gezellige sportieve avond.

Muziekfeest in Miluk
Zaterdag 25 oktober zijn er veel bewoners naar het Muziekfeest in Miluk geweest. Deze was
georganiseerd door de Soos en er waren veel optredens; Wiebe van Dijk met Jolanda, Dicky 
Power,
Brambo, Marten Hiemstra ( een blinde deelnemer vd soos speelt op accordeon), Johan en 
schoonzus
en de Harlinger Huusvrouwen.
Er werd actief geklapt, gezongen en de meeste toeschouwers kwamen flink in beweging. De
polonaise werd vaak ingezet en Brambo wist het bewegen goed te activeren.
De Harlinger Huusvrouwen stonden in de pauze achter de bar en alles was gratis; stukje 
oranjekoek,
drinken en hapjes. “Het leek wel een ouderwetse bruiloft” hoorde ik mensen zeggen. Wat een 
feest!
De artiesten traden belangeloos op en kregen na hun optreden nog een heerlijk suikerbrood.
Dit jaarlijkse muziekfeest is echt een aanrader, neem je familie of vrienden mee en je hebt een
geweldige muzikale middag!
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Sinterklaasfeest in Miluk

Zaterdag 29 nov gingen sommige bewoners naar het Sinterklaasfeest in Miluk. Wederom
georganiseerd door de Soos. In totaal hadden zich wel 27 mensen aangemeld, ook uit Franeker 
van Keningstate en vd JP vd Bent uit Harlingen.

Sint kwam met zijn Piet en cadeautjes op de steekwagen naar Harlingen.
Gerrie Tichelaar speelde op de accordeon de leukste Sinterklaasliedjes, wat een feest.
Iedereen ging met 2 cadeautjes en een doe-boek naar huis. Natuurlijk ook met pepernoten.
Er werden veel foto’s gemaakt met de Sint en Sint kon veel vertellen uit het grote boek.
Iedereen ging bepakt en beladen weer tevreden naar huis


